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W. Droogers 
De Schat van grote waarde. Gedichten. 
Aantal blz.: 80. Prijs: 9,90. Paperback. 
 
Het zijn 34 gedichten (de eerste helft over de heilsfeiten van Advent t/m Pinksteren), waarbij 
aangegeven is op welke wijze ze gezongen kunnen worden. 
Het zijn heel aansprekende gedichten, waarin het wonder van genade en het waarom daarvan 
aangewezen wordt. Ze lenen zich goed voor persoonlijk gebruik, om voor te lezen/te zingen in 
verenigingsverband en voor zangkoren! 
 
Ik geef enkele citaten: 
De hemelvaart 
En wat hebben zij (de discipelen, KO) gedaan? 
Jezus aangebeden. 
Naar de stad zijn zij gegaan. 
Blijdschap is er heden. 
In Gods kracht 
daar gewacht, 
biddend saâmvergaderd 
tot de dag nadert! (blz. 32) 
 
Nu niet zien – straks mogen zien 
Nu stellen wij nog vér de dag? 
Ons hart, is ’t vol van slaafs ontzag? 
Of hoop? Dan zal ons God ontvangen! (blz. 78) 
 
Van harte aanbevolen! 
 
Drs. I.A. Kole 


